Sarah & Gommaar’s
avontuurlijke wandeling

Voorbereiding:

e Draag goede wandelschoenen die tegen een stootje kunnen

e Brengeventueel een handdoekje mee, voor het geval je het niet droog kan
houden

e Hydratatie is belangrijk — neem een flesje water mee!

e Wandeling duurt ongeveer een 1u20 min, afhankelijk van je tempo

e Doe op het gemak en geniet van de omgeving!

Start- & eindbestemming:

BABETTE, Rue de la gare 87, 5522 Falaén.
Parking aanwezig.

Routebeschrijving:

Start aan “Babette”. Deze zaak is niet enkel genoemd naar de dochter van één van de
getuigen van Gommaar, maar ook een leuke uitvalsbasis van onze wandeling. Het is de
ideale plek om eentje te drinken en/of iets kleins te eten na de wandeling.

Rechts naast Babette staat het oude witte stationsgebouw van Falaén, gebouwd in 1890
en niet meer operationeel sinds 1962. In dit gebouw huist nu het Michelin gequoteerde
restaurant UArtiste. (Zelfde eigenaars van Babette).

Achter dit restaurant sla je links af op het fietspad de Ravel. Dit is ook aangeduid met
groene bordjes. Dit fietspad loopt parallel met de oude spoorweg, waar je tegenwoordig
aan railbiking kan doen.

Ga verder op dit pad. Na enkele honderden meters loop je over een brug, ga je door de
tunnel en na 20 meter tussen de 2 hazelaarstruiken vind je scherp rechtsaf een steil
smal bospad. Start maar aan de klim!

Voila, iedereen goed opgewarmd.

Bovengekomen kom je op een T-punt. Hier sla je links af. Je nadert een drukke weg
(opgelet hier, we willen iedereen heelhuids op het trouwfeest zien). Steek de weg nog
niet meteen over, hou rechts aan en aan de kapel, 20m verder, steek je over naar de
stenen brug.

Wandel dit kleine gehucht door. Volg de bocht naar links en aan huisnummer 6 sla je
rechts af op het kiezelpad. Je passeert een eerste verdwaalde mazouttank. Laat deze
aan je linkerkant liggen. Een stevige (en laatste) kuitenbijter brengt je in het bos. Blijf
deze stijgende weg volgen (Carrefour de UArbre is er niks bij vergeleken) en laat alle
zijpaden liggen.



Haakse bocht naar links. Flauwe bocht naar rechts.

Je passeert een tweede achtergelaten mazouttank die nu een tweede leven kent als
drinkbak voor de koeien en gaat rechtdoor.

Hier begint de weg te dalen en ga je onder een grote mooie eik door. Een grasveld laat je
rechts liggen en aan het eind van dat grasveld tel je je stappen. 72 stappen verder sla je
een graspad links in. Het bordje privédomein negeer je (op Komoot is de definitie
hiervan: “verboden toegang voor gemotoriseerde voertuigen, maar niet voor
wandelaars”).

Huppel dus gerust verder door het grasveld met een onbezorgd gemoed.

Volg het graspad helemaal tot beneden aan de rivier.

Bij lage waterstand kunnen jullie relatief makkelijk de rivier doorkruisen, bij hoge
waterstand zullen jullie creatief moeten zijn ;-). Help elkaar!

(In de vroege lente van 2026 zijn Gommaar en Sarah veilig, doch met natte voeten aan
de overkant geraakt)

Aan de overkant van deze wilde bergrivier slaan jullie links af.

Laat de rivier aan jullie linkerzijde kabbelen en vervolg het pad stroomafwaarts.

Ga door het metalen hekje. In de verte doemt een mooi rotsmassief op. Ga die richting
uit. Op een bepaald moment wordt de weg verhinderd door een prikkeldraad. Of je blijft
verder in de weide lopen, bij eerdere passage waren er geen koeien, of je gaat over de
draad. Zet je voet erop en ga erover.

Blijf daarna de rivier volgen en volg de bocht mee naar links.

De weg gaat over in een asfaltweg. lets verder zien jullie nu de ruine van het fort van
Montaigle.

De ruine van het fort van Montaigle is sinds 1965 in bezit van de Belgische overheid. De
site wordt onderhouden door ‘les Amis de Montaigle’ en kan in de zomermaanden elke
dag bezocht worden, mits een kleine bijdrage.

Tussen 250 en 400 na Christus was de 160m hoge rots een schuilplaats voor de Gallo-
Romeinse bevolking. Op deze plaats liet Gilles de Berlaymont een versterkte residentie
bouwen. In 1298 werd deze verkocht aan Gwijde van Dampierre. Vervolgens werd diens
zoon en opvolger Gwijde van Namen de eigenaar. Hij liet er in 1309 een burcht
optrekken. Na meerdere middeleeuwse veldslagen werd die van 1554 tegen het Franse
leger de burcht fataal. Na terugtrekking van het garnizoen van Montaigle werd de burcht
door de Fransen geplunderd en in brand gestoken.

Vervolg de weg, neem een bocht naar links en blijf verder wandelen. Uiteindelijk komen
jullie opnieuw aan huisnummer 6. Wandel terug door het gehucht. Aan de drukke weg
steek je over en wandel je naar links. Na 50m kan je schuin rechts omhoog via een
bospad. Volg dit pad en na 100m bereik je opnieuw het fietspad waar de avontuurlijke
wandeling ook begon.

Eindigen doen we in Babette, waar jullie op onze gezondheid eentje kunnen drinken !

Santé en tot straks!

Sarah en Gommaar



